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Belgié 1920 wereldkampioen!

Shirts & Boeken

WWW.DEWITTEDUIVEL.COM ROEPT OP
REMEMBER 2 SEPTEMBER 1920 ALS DE
BELANGRIJKSTE DAG VAN DE BELGISCHE
VOETBALGESCHIEDENIS: TOEN BELGIE DE EERSTE
WERELDKAMPIOEN VOETBAL WERD GENOEM@

Remember 2 september 1920 met onze
Gouden Ster op het Duivelse shirt!

Met ons onlineplatform www.dewitteduivel.com roepen wij deze dag Uittet
belangrijkste van de Belgische voetbalgeschiedenis. Meer zelfs: we noemen
hem van nu af aan dé dag van het Belgisch voetbalerfgoed.

In onze visie is het bewaren van het nationale voetbalerfgoed bijzonder
belangrijk. Het doorgronden van de geschiedenis zorgt nu eenmaal voor
rijkdom in een mensenleven.

2 september 19207?! ‘Les Belges, Champions du Monde de Football!’ De
Rode Duivels wonnen op 2 september 1920 in Antwerpen het olympisch
voetbalgoud. De internationale pers doopte hen ‘tot eerste
wereldkampioen van het voetbal'. Er kleefde bovendien een unieke story
aan vast: van The Front Wanderers — een sociale voetbalbeweging tijdens
de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 - tot beste elftal van de wereld. De Rode
Duivels die aan het |Jzerfront zelf voor het vaderland vochten, betwistten
onder die naam talrijke confrontaties met Italiaanse, Franse en Britse
topclubs. Benefietwedstrijden ten voordele van Belgische vliuchtelingen in
Groot-Brittannié en van frontsoldaten in de loopgraven. Negen spelers van
The Front Wanderers behoorden tot de uitverkoren selectie van 22 Rode
Duivels bij de Olympische Spelen van 1920. Ze versloegen in de finale voor
een Europese recordopkomst van 42.000 toeschouwers in het Olympisch
Stadion van Antwerpen de grote favoriet Tsjechoslovakije met 2-0.
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Dit verhaal is in ons land volgens www.dewitteduivel.com veel te weinig
bekend en daarom neemt ons platform de missie op zich om het de
volgende jaren wijd en zijd te verspreiden. Zodat ook het brede publiek dit
te weten komt.

In het voorjaar brachten we dit al in een bescheiden publicatie van
voetbalhistoricus Raf Willems: Belgié 1920, de eerste wereldkampioen
voetbal. Met als alleszeggende ondertitel: Voetballen voor vaderland,
vrede, vrijheid en viuchtelingen.

Tegelijk lanceren wij de oproep voor ‘de gouden ster’ op het shirt van de
nationale ploeg. Een land dat zich wereldkampioen voetbal mag noemen,
krijgt een gouden ster op het shirt. Dat is algemeen geweten. We
spiegelen ons aan het voorbeeld van Uruguay, wereldkampioen 1930 en
1950. En Olympisch kampioen 1924 en 1928. Sinds 2018 spelen de Celestes
met vier gouden sterren op hun shirt. Belgié verdient er dus ook één. Niet
alleen omwille van de prestaties op het veld, maar vooral ook vanwege het
verhaal ernaast. Nogmaals: van Front Wanderers tijdens ‘den Grooten
Oorlog 1914-1918' tot eerste wereldkampioen tijdens de Olympiade 1920 in
Antwerpen.

We zullen zelf een shirt van ‘de witte duivel’ ontwerpen met deze ster op.
En we nodigen elke voetballiefhebber uit om op ons platform onze petitie
te ondertekenen. Onder het motto: ‘Stem voor onze Gouden Ster'.

Namens www.dewitteduivel.com @

Francois Colin, senior-writer voetbaljournalistiek
Raf Willems, auteur historische voetbalboeken
Paul Catteeuw, erfgoeddeskundige
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Remember 2 september 1920 met 125
interlands van vreugde & verdriet -
Francois Colin & Raf Willems

Naar aanleiding van de 120e verjaardag van de eerste interland van de
Belgische nationale ploeg op 1 mei 1904 verschijnt op 2 september 2024 het
boek 125 interlands van vreugde & verdriet’ van auteurs Francois Colin & Raf
Willems.

INn 120 jaar interlandvoetbal gingen vreugde en verdriet inderdaad voortdurend
hand in hand.

Hoogtepunten waren ongetwijfeld de gouden medaille op de Olympische
Spelen 1920 in Antwerpen, het brons op het Europees Kampioenschap 1972,
het zilver op het Europees Kampioenschap 1980, het brons op de Wereldbeker
2018 en de halve finale op de Wereldbeker 1986. Uiteraard waren er ook
teleurstellingen, en ook zij verdienen een plaats in het nationale
voetbalgeheugen. Denk maar aan het doelpunt van David Platt in minuut 119
tegen Engeland op het WK 1990 of de nederlagen in de halve finales van het
WK 1986 tegen ‘Maradona’ en het WK 2018 tegen Frankrijk. Of recenter nog de
ongelukkige owngoal van Jan Vertonghen tegen Les Bleus op Euro 2024.

Dit is de geschiedenis van de Duivels (Rode & Witte), samengebald in hun 125
meest illustere interlands. Stuk voor stuk onvergetelijke voetbalduels.

Auteurs:

Francois Colin (1948, Schoten): was aanwezig op twaalf Europese
Kampioenschappen sinds 1980 en tien wereldbekers sinds 1982. Hij woonde
meer dan vierhonderd interlands van de Rode Duivels bij, een absoluut record.
Hij schreef talrijke historische standaardwerken over het voetbal.

Raf Willems (1960, Nijlen): is de nationale voetbalhistoricus. Hij is auteur van
meer dan vijftig boeken over het zogenaamde ‘leukste spelletje op aarde’.
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